
Al zou de vij - gen-boom niet bloei - en, geen op-brengst

aan de wijn - stok zijn; toch zal mijn be - ker o - ver - vloei - en,

want Je - zus schenkt mij vreug- de - wijn. Al draagt ook de o- lijf geen

vruch - ten, ont - breekt het ko - ren op het veld, met Hem heb
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ik geen kwaad te duch - ten, Die zelfs mijn hoofd-haar heeft ge - teld.

2.

3.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal;
toch zal ik mij in Hem verblijden,
Die is, Die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed.
'k Zal mij aan Zijn beloften binden
en word met Zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal ze met Gods Woord verslaan.
Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen:
de Here Here is mijn kracht.
En ied're vijand zal zich buigen
voor Hem Die alles heeft volbracht.
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