
Als ik denk aan de toe-komst des He-ren,dan rijst voor mijn oog het ge -

zicht van ’n scha - re, die nie - mand kan tel - len, van

’n stad vol van ’t heer - lijk - ste licht. Ik zie dan mil - joe - nen

en - g’len met har - pen en ci - ters in rei; ik zie ook hen, die wij hier

mis - sen, ’k zie daar ook ge - lief - den van mij.

Ik zie daar geen ziekte noch zonde, 
geen tranen, geen rouw noch gekrijt; 
geen moeite, geen dood en geen nacht meer, 
geen twisting, vervloeking of strijd. 
’k Zie hen, die op aarde verschilden, 
vereend voor de troon en volmaakt, 
daar alles in liefde en reinheid 
de heerlijkste zaligheid smaakt.

Ik zie daar de poorten van paarlen, 
de muur van smaragd en saffier; 
en ’k zie, hoe het water des Levens 
daar stroomt als een zuiv’re rivier. 
De stad ligt in goudglans te schitt’ren 
en toch schijnt geen zon daar of maan; 
de heerlijkheid Gods straalt de troon uit, 
waar rondom Zijn dienaren staan.
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Maar ’t is dan als hoor ik ook zeggen: 
die toekomst zo vol heerlijkheid 
moet hier u bereiden en heil’gen, 
doen woek’ren met gaven en tijd. 
Ze dringt u tot waken en bidden, 
tot acht geven op Zijne stem 
om dienend de Heer te verwachten; 
Hij komt! En dan eeuwig met Hem!
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