
Ik heb een Hei - land, Die leeft om te bid - den; o vrien-den, die

Hei-land,Hij bidt ookvoor u; Hij is met Zijn Geest nu ook zeeg’-nend in ons

mid-den en klopt aan uw hart, roe-pend; “O - pent Mij nu!”

Refr.

O, hoort naar Zijn

be - de, o, hoort naar Zijn be - de, o, hoort naar Zijn be - de, Zijn

rall.

be - de geldt u!

2.

3.

4.

5.

6.

Ik heb een Vader, Hij schonk mij het leven. 
Hij gaf mij Zijn Zoon, ja, ’k weet nu: Hij is mijn! 
Kom, vriend, ga met mij, ook voor u is Hij gegeven; 
als straks de bazuin klinkt, waar zult gij dan zijn?

Ik heb een kleed, overdekkend mijne zonden. 
’t Is blinkend van reinheid en schitt’rend van licht, 
gewassen in ’t bloed, dat eens vloeide uit Zijn wonden; 
o was ook uw kleed, ’t spreekt u vrij van ’t gericht.

Ik heb een vrede, zo fris als waterstromen, 
een vrede, die nimmer de wereld u biedt. 
De Heiland roept heden; “Die dorst heeft, die mag komen  
en nemen het water des Levens om niet”.

Zo gij door Jezus verlost zijt van zonden 
en ’t dienen van God, onverdeeld, is uw keus, 
ga dan aan de wereld Zijn liefde luid verkonden; 
“gered om te redden” zij steeds uwe leus.

Ik heb een Trooster en Leidsman verkregen, 
de Heilige Geest, als een licht op mijn pad; 
Hij leidt mij veilig langs ruw’ en duist’re wegen. 
Kent gij ook die Gids naar de hemelse stad?
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