
Je - zus be - mint mij; wond’ - re Ver - los - ser! Je - zus be -

mint mij; maar ’k weet niet waar - om. Hij stierf aan ’t kruis-hout

voor al mijn zon-den, en nu ver - breid ik Zijn glo-rie al - om.

2.

3.

4.

Jezus vergeeft mij; wond’re Verlosser! 
Jezus vergeeft mij; maar ’k weet niet hoeveel. 
Hij delgt mijn zonden uit als een nevel; 
daarom geef ik Hem mijn harte geheel.

Jezus geleidt mij; wond’re Verlosser! 
Jezus geleidt mij; maar ’k weet niet waarheen. 
Ik wil Hem volgen in vreugd en zorgen. 
Zonschijn of schaduw, gejuich of geween.

Jezus verwacht mij; wond’re Verlosser! 
Jezus verwacht mij; maar ’k weet niet wanneer. 
Als de bazuin slaat, komt Hij mij halen. 
En ik zal eeuwig dan zijn bij mijn Heer.

 

524 Jezus bemint mij
arr.: J. v. Weelden
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