
O hoe heer - lijk, hoe be - geer - lijk is de dienst van

Je - zus niet! Niets op aar de haalt in

waar de, bij het heil, dat Hij ons biedt.

Hij geeft waarheid, Hij geeft klaarheid, 
zelfs in ’t somber dodendal; 
Hij geeft kronen, Hij geeft tronen, 
die geen macht vergruizen zal.

Hij geeft vrijheid, Hij geeft blijheid; 
Hij geeft lust en kracht en moed 
om te leven, om te streven 
naar het onvergank’lijk goed.

O, hoe teder kwam Hij neder, 
innig met mijn ziel begaan! 
In Zijn lijden, in Zijn strijden 
heeft Hij voor mijn schuld voldaan.

Halleluja! En hosanna! 
Prijst de Eengeboorne Gods! 
Lof en ere, Hem, de Here, 
aller eeuwen eeuw’ge Rots!
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