
Gods toorn is van mij af - ge-wend:mijn schuld is on - der ’t bloed! Hij

heeft mij als Zijn kind er - kend: mijn schuld is on - der ’t bloed!

Refr.

Mijn zon-den, mijn zon-den, mijn zon-den zijn on-der ’t bloed. Zijn

won - den, Zijn won - den, zij heb - ben mijn zon - den ge - boet.

2.

3.

4.

Hij maakt mij door Zijn Woord bekend: 
mijn schuld is onder ’t bloed, 
het bloed van ’t Nieuwe  Testament, 
mijn schuld is onder ’t bloed!

Nu is tot God de toegang vrij, 
mijn schuld is onder ’t bloed. 
Ja, meer nog, Hij woont Zelf in mij; 
mijn schuld is onder ’t bloed.

’k Zeg tot de satan: “Weg van mij! 
Mijn schuld is onder ’t bloed; 
mijn kleed is rein! Ik ben nu vrij! 
Mijn schuld is onder ’t bloed.”

Ga, predik thans als Godsgezant: 
“Uw schuld is onder ’t bloed!” 
Verkondig luid in ieder land: 
“Uw schuld is onder ’t bloed!”

Straks zie ik Hem in heerlijkheid! 
Mijn schuld is onder ’t bloed; 
en ’k prijs dan tot in eeuwigheid 
het Lam en ’t dierbaar bloed!

5.

6.

508 Gods toorn is van mij afgewend
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