
Rots der eeu- wen, o mijn toe-vlucht, Gij biedt schuil-plaats

mij en rust, schra-ging als mijn hoofd door zor-gen neer-buigt

ner-gens van be - wust! Heer ’k ver-trouw U! Heer ’k ver-trouw U!

Heer ’k ver - trouw U! Leid mij, Heer, wees Gij mijn Gids!

Als de storm woedd' in 't verleden, 
was ik kleingelovig, Heer! 
’t Hart kon langzaam slechts vertrouwen 
’t ongeziene in hoger sfeer. 
Dierb’re Jezus, dierb’re Jezus, dierb’re Jezus, 
leer mij, dat ’k op U slechts leun!

Want vertrouwen brengt de zege, 
schijn’ ook neêrlaag dicht nabij, 
en ’t geloof slechts wint de veldslag 
en “victorie” juichen wij. 
Mijn geloofsroem, mijn geloofsroem, mijn geloofsroem 
kent geen vrees, noch nederlaag.

 Woorden overgenomen uit Zangen des Heils met tostemming van het Leger des Heils.
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