
O, lief - de zon-der gren-zen, ge - na - de, rijk en vrij; ik

weet, dat God mij lief - heeft en dat ’s ge - noeg voor mij.

Refr.

Ja, dat ’s ge - noeg voor mij, ja, dat ’s ge - noeg voor mij; ik

weet, dat God mij lief - heeft en dat ’s ge - noeg voor mij.

O, wonder van verlossing 
uit satans slavernij; 
’k heb Jezus’ dienst verkoren 
en dat ’s genoeg voor mij.

De wereldse vermaken, 
hoe ras gaan zij voorbij; 
ik heb het Woord des Heren 
en dat ’s genoeg voor mij.

De mensen mogen spotten, 
het noemen dweperij; 
mijn ziel heeft volle vrede 
en dat ’s genoeg voor mij.

 N.B.: Van elk vers wordt de derde regel in het refrein herhaald.

’k Dien geen partij of sekte, 
ook daarvan maakt Hij vrij; 
’k behoor tot Zijn gemeente 
en dat ’s genoeg voor mij.

Straks zal de Heiland komen, 
de tijd is zeer nabij; 
dan mag ’k steeds bij Hem wezen 
en dat ’s genoeg voor mij.
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O, liefde zonder grenzen
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