
Mijn waarde ligt niet in bezit 
Niet in wat aardse rijkdom is 
Maar in de prijs die is betaald 
Aan het kruis 

Mij waarde hangt niet af van roem 
Van winst, verlies of wat ik doe 
Maar kostbaar ben ik door Zijn werk 
Aan het kruis 

Ik verheug mij in mijn Redder 
Grootste rijkdom 
Bron van mijn bestaan 
Ik vertrouw op niemand anders 
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen 

Als bloemen zo vergaan ook wij 
Jeugd, eer en schoonheid gaan voorbij 
Maar eeuwig leven biedt zich aan 
Aan het kruis 

Ik roem niet meer in eigen kracht 
Niet in een mens of aardse macht 
Ik prijs nu dat wat Jezus deed 
Aan het kruis 

Ik verheug mij in mijn Redder 
Grootste rijkdom 
Bron van mijn bestaan 
Ik vertrouw op niemand anders 
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen 

Twee waarheden staan vast voor mij 
Mijn waarde en onwaardigheid 
Ik ben vernieuwd en rijk gemaakt 
Bij het kruis 

Ik verheug mij in mijn Redder 
Grootste rijkdom 
Bron van mijn bestaan 
Ik vertrouw op niemand anders 
Mijn ziel vindt echte rust in Hem alleen 
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