
Hij stond op 

  

Oh (6x) 

  

Een houten kruis, een kale rots; 

Een donk’re wolk, de aarde doods. 

  

De Redder gaf een laatste snik, 

daarna deed Hij Zijn ogen dicht. 

  

Hij werd gelegd in Jozefs graf. 

De derde dag 

  

Stond Hij op, 

Stond op uit het graf. 

De steen die rolde weg, 

Hoor het lege graf roept; 

“Hij stond op”. 

De Heerser over dood, 

Zijn offer was zo groot. 

Oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh. 

  

En Hij regeert in eeuwigheid. 

Verrezen Heer, die ons bevrijdt. 

  

Het duister buigt, de schaduw vlucht. 

De vijand vreest, is voor Hem beducht. 

  

’t Was op die glorierijke dag, 

Dat Hij ketens brak 

  

En Hij stond op, 

Stond op uit het graf. 

De steen die rolde weg, 

Hoor het lege graf roept; 

“Hij stond op”. 

De Heerser over dood, 

Zijn offer was zo groot. 

Oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh. 

  

Dood, prikkel je nog? 

Graf, waar is je zegetocht? 

Jezus, met overmacht, 

Riep; ’t is nu volbracht! 

  

Hij stond op, 



Stond op uit het graf. 

De steen die rolde weg, 

Hoor het lege graf roept; 

“Hij stond op”. 

De Heerser over dood, 

Zijn offer was zo groot. 

Oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh hallelujah, Hij stond op. 

Oh, oh, oh hallelujah, Hij stond op. 

  

 

Orig. title: He walked out by Ason Cox, Scott Inman and Kenna Turner West 

Ned. tekst: Teo Hoogendijk © 2020 Christian Taylor Music /  

Sunset Gallery Music / Dayspring Music/Say Amen Music  

(adm. by Smallstonemediasongs.com) 


