
Nieuwe naam 
 

Verloren en beschaamd; 

er leek geen redden aan, 

maar Jezus riep mijn naam. 

Hij heeft mij veranderd! 

Zonde hield mij vast, 

als in een diep moeras, 

maar Jezus trok mij los. 

Hij heeft mij veranderd! 

 

Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem; 

het oude is weg, ik ben nieuw. 

Ik geloof in meer dan ik zie. 

 

Refrein: 

Een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven. 

Ook aan mij. Ja, aan mij! 

Hij heeft mijn verhaal herschreven. 

Ik ken Hem, Hij kent mij. 

 

Ik was door zonde blind, 

maar Jezus gaf mij zicht; 

nu zie ik zijn licht. 

Hij heeft mij veranderd! 

Door Hem ben ik vrij, 

de strijd is nu voorbij. 

De winnaar, dat is Hij. 

Hij heeft mij veranderd! 

 

Ik ben nu een nieuwe schepping in Hem; 

het oude is weg, ik ben nieuw. 

Ik geloof in meer dan ik zie. 

 

(Refrein 2x) 

 

Wie ik ben, dat weet ik,   ) 

want IK BEN vertelt mij wie ik ben. ) 8x 

 

(Refrein 2x) 

 

Ik ken Hem, Hij kent mij. (2x) 
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