
Maria droeg het Evangelie het eerst 
Ned. Tekst: Ria van Buuren-van den Berg 
 
Maria was de eerste die de blijde boodschap, 
door de engel haar gebracht van haar eerstgeboren Zoon, 
doorgaf aan de wereld, ja die blijde boodschap 
die ons grote vreugde bracht 
 
De herders waren in het veld 
zij hielden er de wacht 
de schapen waren goed verzorgd 
een lange, stille nacht, 
toen er opeens een heilig engelenkoor 
de blijde boodschap zong: 
dat in een stal geboren was 
een Kind, Gods eigen Zoon 
 
Hosanna in de Hoge en 
voor Jezus, onze Heer 
in doeken in een krib gelegd 
onschuldig, klein en teer 
het Kind dat door de eeuwen heen 
aan ons al was beloofd 
en dat het hart veranderen kan 
van ieder die gelooft 


