
Wij hier bijeen 
Ned.tekst: Margreeth Ras-van Slooten 
 
Refrein: 
Wij delen in Uw sterven en opstaan. 
Wij hier bijeen zijn één in Uw Naam. 
 
Wij hier bijeen, geloven dat U komt; 
zijn hier tesaam, vertellen Uw woord. 
 
Wij gedenken liefd’ in ons midden; 
Als geschenk kwam U naar de aard’. 
 
Samen als één lichaam 
eten wij brood en drinken de wijn. 
 
Niet langer vreemden, geen buitenstaanders, 
niet langer alleen, verenigd in U. 
 
Er is één lichaam, 
enkel één Geest leeft in ons hart. 
 
Wij zijn de leden van Uw lichaam; 
’t Leven zijt Gij, de Geest in ons. 
 
Hoe kunnen wij niet vertellen van U; 
vertellen van liefde totdat U weer komt? 
 


