
Kom maar bij mij 
 
Kom maar bij Mij, Ik geef rust voor je geest. 
Ik maak weer heel wat kapot is geweest in jou. 
Ben je vermoeid, je gedachten verward? 
Het wonder van Mijn liefde brengt weer hoop in je hart. 
 
Ik wil zo graag dat je Mijn liefde kent, 
dat jij gelooft dat Ik dicht bij je ben, altijd. 
Mijn licht in jou nacht, als teken van trouw. 
De warmte van Mijn liefde steeds heel dicht bij jou. 
 
Ik vergeet je niet, 
ik deel jou verdriet 
als je hart het uitschreeuwt in de nacht. 
Want Mijn juk is zacht 
en Mijn last is licht. 
Kom toch bij Mij, 
dan geef Ik je kracht 
 
Kom maar bij Mij, Ik geef rust voor je geest. 
Ik maak weer heel wat kapot is geweest in jou. 
Ben je vermoeid, je gedachten verward? 
Het wonder van mijn liefde brengt weer hoop in je hart. 
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