
Waar zou ik zijn?

Als je me vraagt
naar de hoop die in mijn hart leeft-
en ik je vertel hoe het ooit begon.
Dan wist je meteen dat-
het antwoord op die ene vraag
steeds weer opnieuw hetzelfde zal zijn.

Waar zou ik zijn zonder het bloed?
Waar zou ik zijn zonder Uw liefde?
U nam mijn plaats op Golgotha
Waar zou ik zijn zonder het bloed?

Zonder het kruis
zou mijn hart steeds onrustig zijn;
wachtend op licht in de duisternis.
verlangd’ ik nog steeds
naar verlossing van mijn angst en pijn
en zou ik nog steeds op zoek naar U zijn.

Waar zou ik zijn zonder het bloed?
Waar zou ik zijn zonder Uw liefde?
U nam mijn plaats op Golgotha
Waar zou ik zijn zonder het bloed?

Niemand kan- bevatten hoe U leed
Doorgronden wat U deed.
Dat zal ik nooit vergeten:
Uw kostbaar bloed
vergoten aan het kruis
Uw offer was genoeg.
Ik zal het nooit vergeten.
Geen enkel woord-
Niets heeft zo veel kracht
dan het offer dat U bracht
Ik zal het nooit vergeten.
Het mooiste lied
Dat U ons gegeven heeft
Is de vrijheid die U geeft
Dat zal ik nooit vergeten.

Waar zou ik zijn zonder het bloed?
Waar zou ik zijn zonder Uw liefde?
U nam mijn plaats op Golgotha
Waar zou ik zijn zonder het bloed?
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