
De kracht van het kruis 

  

Op de dag dat Jezus Christus 

aan het kruis de dood versloeg met macht, 

bewoog de aard’; de lucht werd zwaar, 

het leek wel nacht. 

  

Op zijn hoofd: kroon van ellende. 

Juist zijn zwakheid bleek een bron van kracht. 

Hij zweeg, maar liet zijn liefde zien 

aan wie Hem zag. 

  

Oh, het kruis, waar Jezus leed, 

is de reden dat ik leef, 

want Zijn offer maakt mij vrij. 

Het verliest nooit meer zijn kracht voor mij. 

  

Nu de dag van redding aanbreekt, 

moet het duister wijken voor de hoop. 

Het heil ontwaakt, en vrijgemaakt 

staan wij ook op! 

  

Oh, het kruis, waar Jezus leed, 

is de reden dat ik leef, 

want Zijn offer maakt mij vrij. 

Het verliest nooit meer zijn kracht voor mij. 

  

Halleluja! Halleluja! Christus won de strijd! 

Halleluja! Halleluja! En Hij won voor mij! 

Halleluja! Halleluja! Christus won de strijd! 

Halleluja! Halleluja! En Hij won voor mij! 

  

Op een dag zal Hij verschijnen, 

wordt Zijn heerschappij geopenbaard; 

elk hart en hoofd buigt in geloof 

voor Jezus’ naam, voor Jezus’ naam! 

  

Oh, het kruis, waar Jezus leed, 

is de reden dat ik leef, 

want Zijn offer maakt mij vrij. 

Het verliest nooit meer zijn kracht voor mij. 

Het verliest nooit meer zijn kracht voor mij. 

Het verliest nooit meer zijn kracht voor mij, voor mij, voor mij! 
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