
De goedheid van God (aan het kruis) 

 

De goedheid van God 

kwam in Jezus dichtbij, 

Hij werd aan een kruis 

genageld voor mij, 

gesmaad en bespot, 

verlaten van God, 

Hij stierf toen voor mij aan het kruis. 

  

Hij droeg al mijn schuld, 

Zwart en duister die nacht, 

dat Hij mij redde 

toen alles volbracht. 

Het kruis geeft mij hoop, 

Ik zie en geloof, 

de goedheid van God aan het kruis. 

  

Zijn liefde is 

oneindig groot. 

Hij leed voor mij 

tot in de dood. 

Mijn schuld voorbij, 

Hij kocht mij vrij, 

Ik vind al mijn hoop bij het kruis. 

 

Het kruis geeft mij kracht, 

Er is vreugde in mij, 

Hij is mijn verlosser, 

mijn toevlucht dichtbij, 

in zorgen of smart, 

 vertroost Hij mijn hart, 

en vind ik mijn rust bij het kruis. 

  

Ja, ik zing zolang ik leef, 

Van de hoop die Hij mij geeft. 
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