
Zelfs van mij! 

  

Van jongs af aan gehoord en zelfs uit mijn hoofd geleerd, 

maar echte waarde had het niet; 

gewoon een mooi citaat, dat in de bijbel staat, 

tot die tekst mij knielen liet, Johannes drie vers zestien. 

  

Omdat God zoveel om ons gaf, gaf Hij ons zijn eigen Zoon, 

zijn Zoon, die mensen redt als ik. 

Ik, een nietig, zondig mens, mens die altijd leeft in schuld, 

schuld die God heeft uitgewist. 

Dit geloven maakt me blij: God houdt zoveel van mensen, zelfs van mij. 

  

Hij ziet mijn zonden toch, maar vergeeft mij dan alsnog? 

Wie betaalt zo’n hoge prijs? 

Genade is zo goed; Hij kwam mij tegemoet, 

die Zijn leven gaf voor mij. 

  

Omdat God zoveel om ons gaf, gaf Hij ons zijn eigen Zoon, 

zijn Zoon, die mensen redt als ik. 

Ik, een nietig, zondig mens, mens die altijd leeft in schuld, 

schuld die God heeft uitgewist. 

Dit geloven maakt me blij: God houdt zoveel van mensen, zelfs van mij, 

ondanks al het slechte dat ik denk en doe! 

Juist daarom kwam Jezus naar ons toe. 

Omdat God zoveel om ons gaf, gaf Hij ons zijn eigen Zoon, 

zijn Zoon, die mensen redt als ik. 

  

Omdat God zoveel om ons gaf, gaf Hij ons zijn eigen Zoon, 

zijn Zoon, die mensen redt als ik. 

Ik, een nietig, zondig mens, mens die altijd leeft in schuld, 

schuld die God heeft uitgewist. 

Dit geloven maakt me blij, ja, dit geloven maakt me blij: 

God houdt zoveel van mensen, zelfs van mij, zelfs van mij! 

God houdt van ons mensen, zelfs van mij! 
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