Zing een lied voor Hem!

Er klinkt een stem, een stem van hoop,

een stem die duidelijk verwoordt wat jij gelooft.

Een stem van troost, een klank zo klaar.

Nog meer stemmen komen samen, zingen met elkaar.

Zingen maakt je blij, zingen geeft je kracht,
samen zingen is echt samen zijn.

Zingen met je hart, zingen hard of zacht.
Vind je stem en zing met mij.

Raak de kern, raak een hart,
breng weer samen wat het leven heeft verward.
Deel een lied met een vriend,
een oneindig lied van liefde is wat ons verbindt.

Zingen maakt je blij, zingen geeft je kracht,
samen zingen is echt samen zijn.

Zingen met je hart, zingen hard of zacht.
Vind je stem en zing met mij.

Zingen bouwt een brug en breekt dwars door een muur.
Zingen is als spreken, vanuit liefde en vol vuur.

Zingen maakt ons één, zingen tot Gods eer.
Samen zingen is echt samen zijn.

Daarom klinkt ons lied, zingen wij voor Hem.
Vind je stem en zing met mij.

Zing een lied voor Hem!

Voor Hem!
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