
Elk kindje, nog zo klein 

(Lied van het onaanzienlijkste kind) 

 

  

Elk kindje, nog zo klein, 

elk kostbaar stukje leven: 

geboren, net als Jezus, geboren, net als Jezus, 

met tranen, net als wij, met tranen, net als wij. 

  

Voor ieder kind in nood, 

dat zelfs met Kerstmis niets heeft, 

vraagt God om recht en liefde, God vraagt recht en liefde, 

God vraagt ons om onderdak, om onderdak en brood. 

  

Voor elke vluchteling, 

die huis en houvast kwijt is, die houvast kwijt is, 

zegt God dat er een prijs is 

voor wie niet delen wil, voor wie niet delen wil, 

voor wie niet wil, niet delen wil, niet delen wil. 

  

Voor ieder kind, beproefd 

door oorlog of ellende, 

zal liefde altijd helpen, zal helpen, 

zal liefde altijd helpen, zal altijd helpen, 

omdat het God bedroeft, omdat het God bedroeft, 

omdat het God bedroeft, het God bedroeft. 

  

En elk van ons kan meer: 

meer doen, en nog meer geven, 

nog meer uit liefde leven. 

Ontsteek een vredesster! 
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