
De ster van Bethlehem 
  
  
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Laten we ons leiden door dat blinkende licht daar. 
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Kom en volg de ster van Bethlehem. 
  
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Laten we ons leiden door dat blinkende licht daar. 
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Kom en volg de ster van Bethlehem. 
  
Profeten hebben ooit iets geweldigs vermeld: 
een stralend licht dat ons van een Koning vertelt. 
Die ster willen wij volgen tot diep in de nacht 
en zoeken naar het Kind dat de wereld verwacht. 
Ik zeg: 
  
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Laten we ons leiden door dat blinkende licht daar. 
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Kom en volg de ster van Bethlehem. 
  
De ster bleef voor ons uitgaan, door veld en woestijn, 
door bruisende rivieren, door bos en ravijn. 
In Bethlehem, een dorpje, daar streken wij neer 
en in een kleine kribbe vonden wij onze Heer. 
Ik zeg: 
  
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Laten we ons leiden door dat blinkende licht daar. 
Hé ho! Maak je maar klaar! 
Kom en volg de ster van Bethlehem. 
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