
Heer van de wind en de zee 

  

  

Hij is de Heer van de wind en de zee. 

Hij redde mij toen het water steeg. 

Hij is de Heer van de wind en de zee. 

Hij sprak met kracht en de stormwind zweeg. 

  

Jezus, bescheiden timmermanszoon, 

Hij werd door God als de Vorst gekroond! 

Dienaar is Hij, van zwak en van sterk, 

Wie zoekt vindt rust en troost bij Hem. 

  

Hij is de Heer van de wind en de zee. 

Hij redde mij toen het water steeg. 

Hij is de Heer van de wind en de zee. 

Hij sprak met kracht en de stormwind zweeg. 

  

Van water maakte Jezus wijn, 

de doden hielp Hij weer overeind. 

Op de berg werd heel het volk gevoed 

met twee visjes en met wat stukken brood. 

  

God had ons zo lief en Hij gaf zijn eigen Zoon 

en al wie gelooft in Hem krijgt zijn loon 

van de Heer van de wind en de zee, 

van de leraar die wonderen deed, 

Hij is Heer van de wind en de zee. 

  

  

Orig. title: Lord of the wind and the sea by Lloyd Larson 
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