
Jezus! Redder! 

  

Jezus’ leven werd aan het kruis, na een pijnlijke weg, 

niet beëindigd, maar door Hem zelf afgelegd. 

Door dat offer op Golgotha, die barmhartige daad, 

werd de schuld van de mensheid door Hem betaald. 

  

Jezus’ offer heeft genade gebracht. 

Jezus’ offer; alle eer aan het Lam. 

  

Hoop, verborgen diep in het graf, afgedekt met een steen. 

Onze pijn, onze zonden bracht Hij daarheen. 

  

Jezus’ rustplaats, waar Hij drie dagen lag. 

Jezus’ rustplaats; alle eer aan het Lam. 

  

Op de derde dag stond Hij op, een nieuw leven begon, 

want de dood was verslagen, Hij overwon! 

  

Jezus! Redder! Hij stond op uit het graf! 

Jezus! Redder! Alle eer aan het Lam! 

Jezus! Redder! Hij stond op uit het graf! 

Jezus! Redder! Alle eer aan het Lam! 

  

Jezus! Jezus! Wat een heerlijke naam! 

Jezus! Jezus! Alle eer aan het Lam! 

Jezus! Jezus! Wat een heerlijke naam! 

Jezus! Jezus! Alle eer aan het Lam! 

  

Alle eer aan het Lam! 

Alle eer aan het Lam, 

aan het Lam! 
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