
Mijn leven als offer 

  

Ik hecht geen waarde aan alles wat ik bezit, 

maar aan Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid; 

en alles wat ik heb of wat ik doe 

is tot Zijn eer, Hij die regeert in eeuwigheid. 

  

Jezus, mijn Redder, 

Hij gaf alles op voor mij. 

In liefde leed Hij, betoonde nederigheid. 

Verliet zijn hemels huis en kwam bij ons, 

werd mens als wij en nu ben ik zijn eigendom. 

  

Zelf zonder zonde, droeg Hij mijn straf. 

Dat deed Hij omdat Hij om mij gaf. 

Zoals de Zoon de Vader diende 

buig ik mij voor mijn Heer; 

mijn leven leg ik nu als een offer voor Hem neer. 

  

Het licht van Jezus zorgt dat ik nu alles zie: 

mijn grootste schat, want door Hem ben ik nu vrij. 

En wat ik heb beschouw ik het als verlies, 

slechts Jezus telt voor mij 

en de kracht van Zijn kruis! 

Hij is verheven tot de hoogste plaats, 

Naam boven elke naam, 

eeuwige lofzang waard! 

  

Zelf zonder zonde, droeg Hij mijn straf. 

Dat deed Hij omdat Hij om mij gaf. 

Zoals de Zoon de Vader diende 

buig ik mij voor mijn Heer; 

mijn leven leg ik nu als een offer voor Hem neer. 

  

Ik hecht geen waarde aan alles wat ik bezit, 

maar aan Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. 
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