
Oh, wat een prachtige nacht! 

 

Kun je je voorstellen dat het ooit plaatsvond, 

dat ergens in Bethlehem ‘s avonds 

wonderlijk nieuws werd verteld? 

Herders die daar de wacht hielden buiten, 

hoorden plots engelen juichen 

boven het stille veld. 

  

Glorie galmde de hemel door. 

“Glorie!” zong ook het eng’lenkoor. 

Goed nieuws! Vreugde! 

Wie had zoiets verwacht? 

Oh, wat een prachtige nacht! 

  

Vast staat hoe onopvallend de stal was, 

waar Jozef Maria naartoe bracht, 

decor van een prachtig verhaal. 

Wijzen, vanuit het oosten gekomen, 

boden de zeer jonge Koning 

mooie geschenken aan. 

  

Glorie galmde de hemel door. 

“Glorie!” zong ook het eng’lenkoor. 

Goed nieuws! Vreugde! 

Wie had zoiets verwacht? 

Oh, wat een prachtige nacht; 

nog nooit was er zo’n nacht geweest. 

Nu, eeuwen later, al honderden jaren, 

vieren we zingend dit feest! 

  

Glorie! Glorie! Glorie! Glorie! 

Glorie! Glorie galmde de hemel door. 

“Glorie!” “Glorie!” zong ook het eng’lenkoor. 

Goed nieuws! Vreugde! God met ons! Een baby’tje!    

Wie had zoiets verwacht? 

Glorie! Glorie galmde de hemel door. 

“Glorie!” “Glorie!” zong ook het eng’lenkoor. 

Goed nieuws! Vreugde! God met ons! Een baby’tje!    

Wie had zoiets verwacht? 

Oh, wat een prachtige nacht! 

Oh, wat een prachtige nacht! 

Oh, wat een prachtige nacht! 

Wat een nacht! 
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