
Het eerste lied van Jesaja 
 
Het is God die mij kwam redden. 
Ik vertrouw op Hem en wankel niet. 
Want de Heer is mijn sterkte 
en mijn zekerheid 
en Hij is mijn Verlosser. 
 
Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van de redding. 
En op die dag wordt gezegd: 
Breng dank aan de Heer, 
geprezen is zijn Naam. 
 
Het is God die mij kwam redden. 
Ik vertrouw op Hem en wankel niet. 
Want de Heer is mijn sterkte, 
en mijn zekerheid 
en Hij is mijn Verlosser. 
 
Ga, vertel de volken van zijn daden; 
onze God is machtig 
en zijn naam is verheven. 
Zing een loflied voor de Heer, 
zijn wonderen zijn groot 
en maak dit wereldwijd bekend. 
 
Jubel luid, bewoners van Zion, 
zing en wees blij. 
want de machtige die onder u woont 
is de Heilige van Israël. 
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