
3 A Capella Carols 
 
Te midden van die held’re nacht 
weerklonk een oud gezang – gezang.  
Een koor van engelen zong dit lied 
met harpen in hun hand – in hun hand. 
 
Zijn vrede en barmhartigheid 
- een grote hemelse wens - 
werd hier bezongen in een lied, 
bedoeld voor ieder mens – ja, voor ieder mens 
 
Ere zij God - Ere zij God in de hoge - Gloria 
Gloria – zing gloria 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Davids zoon, lang verwacht 
Die miljoenen eens zaligen zal 
Werd geboren in Bethlehem’s stal 
Hij der schepselen Heer,  
Hij der schepselen Heer 
 
O kleine stad, o Bethlehem, 
zo stil en ongestoord. 
De sterrenhemel in de nacht 
had nooit van jou gehoord, gehoord. 
 
Maar in een donker straatje 
scheen een oneindig Licht. 
De hoop en angst die in ons leeft 
brengt Hij in evenwicht. 
 
O kleine stad, o Bethlehem 
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