
Kind van de belofte 
 
Flonk’rende sterren,  
een Kind in een kribbe. 
’t Was de Beloofde, 
God kwam naar de aard. 
Klein, arm en kwetsbaar  
kwam Hij bij ons wonen, 
om ons te redden, 
dat zijn wij Hem waard. 
 
Glorie aan God in de hoge. 
Zijn vrede voor iedereen. 
Glorie aan God in de hoge. 
Voor altijd en eeuwig, amen! 
Voor altijd en eeuwig, amen! 
 
Ga naar de kribbe 
en kniel bij het Kindje. 
Kom deze nacht en  
aanbid Hem als Heer. 
Uit liefde gekomen, 
droeg Hij onze lasten, 
verdreef zelfs het duister,  
Hem zij alle eer! 
 
Kniel bij Hem neer! 
O, hoor de eng’len zingen! 
O heilige nacht! 
O, nacht dat Jezus kwam! 
O heil’ge nacht! 
O nacht, heilige nacht! 
 
Glorie aan God in de hoge. 
Zijn vrede voor iedereen. 
Glorie aan God in de hoge. 
Voor altijd en eeuwig, amen! 
Voor altijd en eeuwig, amen! 
Voor altijd en eeuwig, voor altijd en eeuwig, 
voor altijd en eeuwig, amen! 
Voor eeuwig, amen! 
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