
Gethsemane (O kijk! De Hemelkoning valt) 

 

O kijk! De Hemelkoning valt; 

Hij knielt in wanhoop neer. 

Het Licht, de Hoop in onze nacht, 

ziet zelf geen uitweg meer. 

Wie peilt de diepte van zijn strijd? 

Wie hoort zijn stem? De hemel? 

‘Neem deze beker weg van mij! 

Maar niet míjn wil; die van U. 

Niet mijn wil, maar die van U.’ 

 

Nu elke vriend Hem achterlaat 

en zelfs de hemel zwijgt, 

nu lacht de vijand vol van haat; 

de hel van Golgotha dreigt. 

Geen woord beschrijft zijn eenzaamheid; 

zelfs door God zelf verlaten! 

Aan recht en liefde wordt recht gedaan 

tot elke schuld is betaald, 

tot elke schuld is betaald. 

 

Wat bracht Hem hier in deze nacht? 

Wat hield Hem op de been? 

Hij hield van Adams nageslacht 

van óns, van iedereen. 

Maar elke zonde eist zijn tol, 

het oordeel moet gedragen 

vermengd als gif: een beker vol, 

en Jezus dronk hem leeg. 

Hij dronk de beker leeg. 

Hij dronk de beker leeg. 
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