
Waar liefde woont 

 

Er zijn geen vreemden in dit huis. 

Wij zijn geen vreemden voor elkaar. 

Onze namen zijn bekend bij God. 

Onze levens in de Hand van God. 

Er zijn geen vreemden in dit huis. 

 

Er zijn geen vreemden in dit huis. 

Wij zijn geen vreemden voor elkaar. 

Onze namen zijn bekend bij God. 

Onze levens in de Hand van God. 

Er zijn geen vreemden in dit huis. 

 

Ubi caritas et amor, 

Deus ibi est, Deus ibi est. 

Ubi caritas et amor, 

Deus ibi est, Deus ibi est, 

ibi est. 

 

Waar liefde woont daar is de Heer. (Ubi caritas et amor) 

Waar liefde woont daalt zegen neer. (Deus ibi est) 

Is daar liefde en barmhartigheid  

(Deus ibi est) 

dan geeft God het leven voor altijd. (Ubi caritas) 

 

Er zijn geen vreemden in dit huis. (Ubi caritas) 

Er zijn geen vreemden in dit huis. (Deus ibi est) 

Er zijn geen vreemden in dit huis. 
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