
Winter 
 
In deze koude wintertijd bedekt de sneeuw de grond 
en bevroren wacht de aarde af wanneer de lente komt. 
Verborgen in de vaste grond de zaadjes van geloof en hoop. 
Kom, O Zoon van God. 
Kom, Heer Jezus kom. 
Kom, Heer Jezus kom! 
 
Van oudsher wordt het al verteld, de winter gaat voorbij. 
Want God belooft Zijn Morgenster,  
Hij komt voor u en mij. 
Zijn waarheid schijnt een helder licht,  
dat jaagt het donker op de vlucht. 
Kom, o Zoon van God. 
Kom, Heer Jezus kom. 
Kom, Heer Jezus kom! 
 
In het westen daalt de zon, 
schaduwen ontstaan. 
De winter zingt een hoopvol lied, 
de lente komt eraan 
 
Ontwaak, sta op, het is nu tijd. 
Christus komt, wees voorbereid. 
Kom sta op! Het is nu tijd. 
Die dag komt langzaam dichterbij! 
 
‘t Is winter maar de witte sneeuw weerkaatst een hemels licht. 
De wind blaast door het dorre bos, waardoor er leven is. 
Zo is Gods liefde openbaar, 
Zijn schoonheid kleurt de dageraad! 
Kom, o Zoon van God. 
Kom, Heer Jezus kom. 
Kom, Heer Jezus kom! 
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