
Aarden Kruiken (Wonderlijke Genade) 
 
Alle delen 
Die zijn gebroken 
In Uw genade 
Worden ze heel 
Met lege handen 
Maar niet verlaten 
Ben ik nu vrij 
Ben ik nu vrij 
 
Genade zo 
Oneindig groot 
Dat ik die ’t niet verdien 
Gevonden ben 
‘K was ooit verdwaald 
‘K was blind, maar kan nu zien 
 
O ik kan U nu zien 
Uw ogen vol met liefde voor mij 
U legt Uw leven neer 
Door U verdwijnt gebrokenheid 
 
U neemt mijn fouten 
U neemt mijn zwakte 
In aarden kruiken 
Legt U Uw schat 
Dus neem mijn hart Heer 
Gebruik mijn leven 
Zodat de wereld U gaat zien  
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