
 En áls je gaat … ! 
  
Zie jij ook in het ochtendlicht 
dat lege, open graf ? 
We vragen ons –net zoals toen-        
verward en angstig af : 
‘Wat is er toch met Hem gebeurd ? 
Waar legden ze Hem neer ? 
Kijk, deze olie is bedoeld 
als allerlaatste eer’. 
  
Hoor jij ook wat er wordt gezegd 
met vriendelijke stem ? 
“Die Jezus -de gekruisigde- 
je bent op zoek naar Hem. 
Hij is niet hier,                                    
maar wees niet bang,                       
want dit is het geheim …         
de Levende, 
je vindt Hem niet, 
waar enkel doden zijn”. 
  
Ik kijk de man aandachtig aan; 
hij heeft iets wat me raakt. 
Wanneer hij zegt : “Vertel ze thuis 
wat je hebt meegemaakt. 
En áls je gaat … je zúlt Hem zien, 
Hijzelf gaat jullie voor”, 
dan weet ik weer wat Jezus zei … 
  
‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. 
Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij 
uit de dood opstaan.’ (Marcus 9:31) 
  
Bridge:  
De hemel gaat open 
De ketenen breken. 
Hier ademt een Kracht, die zijn weerga niet kent. 
En heel het verleden, 
het heden, de toekomst, 
omarmen elkaar in dit ene moment … 
  
dan weet ik weer wat Jezus zei … 
dringt éind’lijk tot me door … 
  
O mijn God, Hij is opgestaan. 
Hij leeft, is opgestaan ! 
Hij leeft, is opgestaan ! 
Opgestaan ! 
  
Opgestaan, 
voorgegaan … 

https://www.debijbel.nl/bijbel/Marcus-9%3A31


Zing zijn naam : 
levende Heer ! 
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