
Heel soms in de stilte 
 
Heel soms in de stilte hoor ik toch muziek. 
In de stilte van mijn hart 
hoor ik Gods symphonie. 
Het breekt de muur van angst en pijn, 
nieuwe hoop herleeft in mij. 
Heel soms in de stilte hoor ik toch muziek. 
 
Heel soms in de schaduw zie ik sterrenlicht 
schijnen in de duisternis, 
als teken, een bericht.  
Het breekt de muur van angst en pijn, 
nieuwe hoop herleeft in mij.  
Heel soms in de schaduw zie ik sterrenlicht. 
 
Oh Jezus, mijn Redder, mijn lied in de nacht. 
Vul mij met Uw hoop en licht (Kom met Uw licht) 
(en) geef mij weer kracht. 
Mijn vrede, mijn rust bij dag en bij nacht. 
Oh Jezus, mijn Redder, mijn lied in de nacht. 
 
Ik weet in dit alles mijn Jezus steeds bij mij.(Jezus) 
Liefdevol en zonder stop 
trekt Hij mij dichterbij. 
Hij breekt de muur van angst en pijn, 
nieuwe hoop herleeft in mij. 
Hij is in de stilte, 
Hij is in de schaduw,  
Ik weet in dit alles 
liefde, zegen, Jezus  
dichtbij mij. 
Halleluja 
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