
De vreugde van God is mijn kracht 
  
Door mijn tranen heen 
zing ik mijn lied, 
zing ik mijn lied voor U. 
En al stokt mijn hart, 
ik zing mijn lied, 
ik zing mijn lied voor U. 
Want zolang als ik leef 
blijf ik zingen, Heer! 
  
In de diepste nacht 
dan kijk ik op, 
dan kijk ik op naar U. 
Als het water stijgt 
dan kijk ik op, dan kijk ik op naar U. 
En met hoop In mijn hart 
blijf ik zingen Heer! 
  
Refr 
De vreugde van God is mijn kracht! (2x) 
Dus ik dans in de schaduw en 
zing in de nacht. 
De vreugde van God is mijn kracht! 
  
En wanneer ik U 
niet vinden kan, 
richt ik mijn hoop op U. 
En wanneer ‘k uw hand 
niet voelen kan 
richt ik mijn hoop op U. 
God van liefde en licht, 
ik aanbid U Heer! 
  
O, U schijnt uw licht 
recht in mijn hart, 
ik leef weer op bij U. 
En bij U vind ik 
weer nieuwe kracht. 
U houdt mij dicht bij U. 
Ik ben sterk als ik zing: 
ik aanbid U Heer! 
  
Refr. De vreugde van God... 2x 
  
Bridge: 
In tijden van verdriet 
bent U een schild rondom mij. 
U verlaat me niet 
en sterkt me in de strijd. 
Maar dan roept U mijn naam 
en loop ik over water. 



Midden in de storm 
houdt U mij overeind! 
  
Refr.  
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