
De kracht van het kruis 
  
Ooit in ’t duister, nu in ’t licht. 
Zondig, nu gewijd. 
Ooit een blinde, nu weer zicht. 
Vast, nu bevrijd! 
  
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
  
Ooit een vreemde, nu een kind. 
Doelloos, nu vervuld. 
Ooit verdoemd, nu weer bemind. 
Stuk, nu hersteld. 
  
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt, 
die vrij maakt, ons vrij maakt! 
  
Ooit verloren, nu weer thuis. 
Dwalend, nu terug. 
Ooit een vijand, nu een Vriend. 
Pijn, nu geluk! 
  
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
  
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt. 
’t Is de kracht, de kracht van ’t kruis, 
die ons vrij maakt, 
die vrij maakt, ons vrij maakt! 
  
’t Is de kracht van het kruis! 
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