
De minste mens 
  
Het water stijgt, dromen bezwijken. 
Een land in puin, het volk gevlucht. 
Een moeder bidt: voed toch mijn kind’ren, 
de honger heerst, de mensheid zucht. 
  
Een lichaam stokt, een geest begeeft het. 
Een hart dat vurig vrede wenst 
voelt zich verlaten in het duister. 
Toon liefde aan de minste mens. 
  
Om ons heen gebroken levens 
en God, die ieder musje kent, 
vraagt ons van harte hulp te bieden 
in liefde voor de minste mens. 
  
De Here daalde uit de hemel 
en toonde liefde, onbegrensd, 
aan wie veracht was en vergeten. 
Hij was er voor de minste mens. 
  
Hij stierf voor ons met open armen, 
verzoening was zijn hartenwens. 
Hij stilde onze diepste honger, 
want wij zijn ook “de minste mens”. 
  
Om ons heen gebroken levens 
en God, die ieder musje kent, 
vraagt ons van harte hulp te bieden 
in liefde voor de minste mens. 
  
Vervul ons hart, Heer, met genade 
en liefde voor de minste mens. 
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