
   
Ik geloof in God de Vader 
 
Ik geloof in God de Vader, Formeerder van ’t heelal 
Die als Schepper van het universum  
eeuwig heersen zal. 
U bent God, U bent mijn Koning,  
Adonai bent U mijn Heer 
Diep in Uw vertrouwde handen 
leg ik mijn zorgen neer. 
En Abba is de mooiste naam  
waarmee U wordt gekend 
Heel mijn leven blijft U bij mij,  
U die mijn Vader bent. 
   
Ik geloof in Jezus, Zoon van God,  
de grote Vredevorst 
Die als Heiland van de wereld 
mijn schulden heeft getorst. 
U bent God, U bent mijn Redder,  
Adonai bent U mijn Heer 
Diep in Uw doorboorde handen  
leg ik mijn zonden neer. 
En Herder is de mooiste naam  
waarmee U wordt gekend 
Heel mijn leven loopt U naast mij,  
U die mijn Meester bent. 
  
 Ik geloof in God, de Heil’ge Geest,  
de bron van levenskracht 
Die als grote Inspirator  
Gods Woord verspreid met macht. 
U bent God, U bent mijn Trooster,  
Adonai bent U mijn Heer 
Onder Uw verlichte vleugels,  
leg ik mijn tranen neer. 
In vuur en wind en water  
wordt U door ons gekend 
Heel mijn leven woont U in mij,  
U die Gods gave bent. 
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