
Vreest niet! 
 
Vreest niet! Vreest niet! 
Wij brengen goed nieuws voor iedereen. 
Vreest niet! Vreest niet! 
Wij brengen goed nieuws. Vreest niet! 
Vreest niet! Vreest niet! 
Wij brengen goed nieuws voor iedereen.  
Vreest niet! Vreest niet! 
In het donker van de nacht 
heeft God hoop voor ons gebracht, 
in dit Kindje lang verwacht. 
Vreest niet! 
 
Bij Zijn kribbe mag je zijn, 
(Hij) dit Kindje wil ook jouw Redder zijn. 
Hij is Jezus, Hij is Heer. 
Kom, aanbid en kniel maar neer. 
 
Vreest niet! Vreest niet! 
Wij brengen goed nieuws voor iedereen. 
Vreest niet! Vreest niet! 
Geboren uit een maagd, 
op een tijd die God behaagd,  
de hoop herleeft vandaag. 
Vreest niet! 
 
Hoe groot is Hij! 
Majesteit! 
God geeft aan ons Zijn eigen Zoon, 
Koning Jezus, mensenzoon.  
Hoe groot is Hij!  
Majesteit! 
Ere zij God en vreed' op aard'. 
Ere zij God en vreed’ op aard’.  
Vreest niet! Vreest niet! 
Wij brengen goed nieuws voor iedereen. 
Vreest niet! Vreest niet! 
Voor jou en ook voor mij, 
voor groot en ook voor klein, 
voor nu en voor altijd, 
vreest niet! 
Vreest niet! 
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