
Mijn goede Herder 
  
Mijn goede Herder is de Heer; 
Mijn welzijn is zijn doel; 
In sappig gras vleit Hij mij neer 
Aan water, fris en koel; 
Hij zoekt mij op en brengt mij terug 
Als ik ben afgedwaald; 
En leidt mij langs de beste weg 
Ter ere van zijn Naam. 
  
Al ga ik door een donker dal, 
U laat mij nooit alleen; 
Uw woord biedt licht, ook in de nacht, 
Leidt mij door stormen heen; 
U nodigt mij aan tafel uit 
Te midden van gevaar 
U vult mijn beker tot de rand, 
Giet olie op mijn haar. 
  
De trouwe zorg van God, mijn Heer 
Omringt mij dag na dag; 
Bij Hem vind ik een toevluchtsoord 
Waar ‘k altijd wonen mag; 
Daar vind ik rust, geborgenheid, 
Een veilig, eeuwig huis; 
Geen vreemdeling meer of een gast 
Maar kind bij Vader thuis. 
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