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Stad van geluk 
 
Heb je ooit een plek gekend, 
niet door een mens gemaakt? 
Blinkend goud overal, 
de verlosten dansen daar. 
 
En de engelen rond Jezus 
zingen Hem een lied. 
Wij zien uit naar, wij zien uit naar 
de stad van geluk. 
 
Heb je ooit een plek gekend 
zonder duisternis? 
Waar de leeuw gaat liggen naast  
het lam dat bij hem is? 
 
En ontelbaar zijn de kleuren, 
door niemand ooit gezien. 
Wij zien uit naar, wij zien uit naar 
de stad van geluk. 
 
O, wat een dag zal dat voor ons zijn 
als wij onze Redder zien. 
En de vloek van alle zonde en het lijden zijn voorbij. 
Wij zien uit naar de stad van geluk. 
 
Op die dag klinkt een trompet. 
Ieder hoort het goed. 
De hemel gaat dan open 
en wij gaan Hem tegemoet. 
 
En wij zullen Hem aanschouwen  
en buigen voor Hem neer. 
Wij zien uit naar, wij zien uit naar 
de stad van geluk. 
 
O, wat een dag zal dat voor ons zijn 
als wij onze Redder zien. 
En de vloek van alle zonde en het lijden zijn voorbij. 
Wij zien uit naar de stad van geluk. 
Wij zien uit naar de stad van geluk. 
 
Als de hemel ons thuis wordt, 
wat een dag vol van blijdschap zal dat zijn, 
want dan zien wij Jezus 
en zingen `Hij heeft ons bevrijd!’ 
en zingen `Hij heeft ons bevrijd!’ 
 
O, wat een dag zal dat voor ons zijn 
als wij onze Redder zien. 
En de vloek van alle zonde en het lijden zijn voorbij. 
Wij zien uit naar de stad van geluk. 
Wij zien uit naar de stad van geluk. 
 
 
 
Orig. title: City of joy (with 'When We All Get to Heaven') 
By Michael Neale 
Ned. Tekst: Janike van Dijk 
© 2017 Integrity’s Praise! Music/Michael Neale Music (adm. by Smallstonemediasongs.com) 


