
Als een adelaar 
 
Refrein: 
En Hij draagt je als een adelaar 
Leidt je naar de dageraad  
Waar je mag stralen als de zon 
Geborgen in de palm van zijn hand 
 
Als je woont in de schuilplaats van de Heer 
Overnacht in de schaduw van God 
Roep het dan uit: Mijn toevlucht, 
Mijn Rots op wie ik bouw. 
 
Refrein: 
En Hij draagt je als een adelaar… 
 
De strik van de vijand  
krijgt jou niet in zijn greep 
met zijn vleugels dekt Hij je toe 
Veilig onder zijn hoede 
Zijn trouw is als een schild 
 
Refrein: 
En Hij draagt je als een adelaar… 
 
Je hoeft niet bang te zijn voor de nacht 
Of het onheil van overdag  
Want God zal je beschermen 
Tegen elk gevaar 
 
Refrein: 
En Hij draagt je als een adelaar… 
 
Hij stuurt zijn eng’len die waken over jou 
Je dragen waarheen je ook gaat – jij ook gaat 
Roep je Hem aan, dan hoort Hij je stem 
Hij zal altijd heel dicht bij je zijn. 
 
Refrein: 
En Hij draagt je als een adelaar… 
 
Descant: 
En Hij draagt je 
En leidt je 
Naar het licht 
Het stralende licht 
Geborgen in zijn hand. 
 
Geborgen 
Veilig in de palm van zijn hand.  
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