
Dit geloof  
(Wat een hoop!) 
 
In een wereld vol verwarring, 
waar angst of twijfel ons verdooft, 
is er één vaste fundering: 
dit geloof, dit geloof. 
 
Een gebroken generatie 
snakt naar licht. U geeft ons hoop. 
Er is één weg naar verlossing: 
dit geloof, dit geloof. 
 
(refrein:) 
Wij geloven in God, de Vader. 
Wij geloven in God, de Zoon. 
Wij geloven in God, de Trooster, 
die in onze harten woont. 
Wij geloven in Koning Jezus, 
die gekruisigd de dood versloeg, 
die gestorven is en verrezen. 
En Hij komt eenmaal terug. 
Wát een hoop! 
 
Laat heel ons leven U belijden. 
Vul ons hart met diepe hoop; 
want ook in moeiten en verleiding 
wint geloof, wint geloof. 
 
(refrein) 
 
Laat de blinden zien, wek de doden op. 
Laat uw liefde zien, o grote God! 
Maak uw kerk weer sterk, dan staan wij op 
in geloof, in geloof! 
Zelfs de poorten van het dodenrijk 
moeten wijken voor uw koninkrijk. 
En de toegang tot uw troon is vrij 
voor wie komt in gelooft. 
 
(refrein) 
 
Hij komt eenmaal terug! 
Wát een hoop! 
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