
Gaan voor U   
 
Ik stond nog in de schaduw,  
‘k wilde U niet zien,  
ontkende dat ik U ken,  
dat U weet wie ik ben. 
Maar voor de strijd van start ging  
verloor ik deze reeds,  
o Heer, o Heer. 
 
Te lang liet ik U wachten,  
ging in eigen kracht. 
Ik kon uw stem wel horen,  
U fluisterde heel zacht. 
U vroeg me U te volgen,  
hebt steeds aan mij gedacht,  
o Heer, o Heer. 
 
Ik ben vergeven,  
mijn angst is weg. 
De kracht van het kruis maakt me sterk. 
 
Voor U wil ik gaan  
en ik draag uw naam. 
U bent als een baken,  
verlicht mijn bestaan,  
duisternis moet wijken. 
Met alles in mij voel ik uw liefde,  
voor U wil ik gaan! 
 
Ik wil met mensen delen 
wat U heeft gedaan. 
Ik breng U naar de steden  
waar het werk van start kan gaan. 
Ik vaar over de zeeën,  
zeg het iedereen,  
o Heer, o Heer. 
 
U gaf uw leven,  
betaalde de prijs. 
‘k Zal opstaan want U kocht mij vrij. 
 
Voor U wil ik gaan  
en ik draag uw naam. 
U bent als een baken,  
verlicht mijn bestaan,  
duisternis moet wijken. 
Met alles in mij voel ik uw liefde,  
voor U wil ik gaan! 
 
Voor U wil ik gaan! 
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