
Dichterbij  
 
Zeg, hoor jij ook die fluistering, 
die windvlaag, warm en zacht ?  
Een stem lokt ons steeds dichterbij 
en echoot door de nacht.  

Het raakt het hart van zoekers aan, 
het nodigt en daagt uit, 
om op te staan en mee te gaan 
naar Jezus en een kruis. 

 
En zie jij in de schemering 
dat scherpe silhouet ? 
Een schandpaal is daar opgericht 
voor schenders van de wet. 
  En ik, ik weet maar al te goed … 
  dan hoor ík daar ook thuis. 
  Wie durft er dan nog stil te staan  
  bij Jezus en dat kruis ? 
 
Maar voel jij ook die tinteling  
van hoop en nieuwe kracht ? 
Wat eeuwenlang belofte was, 
wordt waarheid, deze nacht. 
  En weer is daar die fluistering, 
  dat tedere geruis … 
  Dan staan we op en gaan op weg 
  naar Jezus en het kruis. 
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