
Aanvaard, O Heer, de dank vannacht 
 
Kan ooit ons lichaam, onze geest 
dankbaar genoeg zijn voor de tijd 
hier in dit gastvrij huis 
een avond zonder spijt 
En elk van ons liep door de storm 
en is voor wolven weggevlucht 
maar hier zijn harten ruim en warm 
en voor die schuilplaats,  licht en kracht 
Aanvaard, O Heer, de dank vannacht 
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