
Voetspoor op het water 

 

Storm op zee, een bange nacht, 

oh, we gingen bijna dood! 

Heel vreemd en onverwacht, 

in de verte dreef een boot. 

Paniek en angst beving al de vissers, 

die deinden op het schip. 

 

Toen die schim daar in de schemer, 

bij het schijnsel van de maan. 

Hij zonk niet in de zee, 

nee, Hij bleef op het water staan. 

Hij heeft de zee gesu-ust 

en Hij schreeuwde “ Ik ben hier, wees nu  gerust”. 

 

Zie zijn voetspoor op het water. 

Wie, wie wandelt op de zee? 

Zie zijn voetspoor op het water, 

de Zoon van God, naar mijn idee. 

Meester van de storm, 

Gebieder van de wind. 

We hadden Hem al eerder hier gezien. 

Zie zijn voetspoor op het water, 

de Zoon van God, naar mijn idee . 

 

Wauw, de zee was spiegelglad 

en we voeren naar de kust. 

We waren stomverbaasd 

door de zonderlinge rust. 

En elk van ons erkende 

het wonder dat de storm was uitgeraasd. 

 

Het bidden van de vissers  

redde hen en ons erbij. 

Het tij was dus gekeerd. 

Ja, we wisten, dat deed Hij. 

Dit voetspoor op het water; 

het was Jezus, die daar liep! 

 

 

 

Het was Jezus. 

Het was zijn voetspoor op de zee! 
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