
Jezus stierf, nu ben ik vrij! 

 

Mijn hart is vol van dankbaarheid 

als ik bedenk wat u deed voor mij. 

Die nacht waarin U bad en streed 

en toen u zei: “Uw wil geschiedt.”  

 

Die liefde, zo oneindig groot. 

u was gehoorzaam tot de dood. 

Ik zing vol passie dit refrein: 

“Jezus stierf, nu ben ik vrij!” 

 

Ik ben verzoend, volledig vrij, 

omdat Uw bloed heeft gevloeid voor mij 

van schaamte en gebrokenheid, 

ben ik in Jezus' Naam bevrijd. 

 

O, het offer, O, die pijn 

toen U daar hing, in eenzaamheid. 

Wij prijzen u in eeuwigheid. 

Jezus stierf, nu ben ik vrij! 

 

Kom met je gebrokenheid 

je zware reis komt nu ten eind. 

Kom en leg je lasten neer 

waar liefde woont vrede heerst. 

 

Wat maakt mij van zonde vrij? 

Dank U voor het bloed. 

Wat maakt mij compleet en vrij? 

Dank U voor het bloed. 

van Jezus. 
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