
Altijd 
 
Als verdriet je verplettert, 
een lawine van ijs, 
met je tranen als enige warm. 
Vallen dromen in duigen, 
met pijn als bewijs, 
en je enig’ gezelschap is angst. 
 
Je hebt altijd, altijd, altijd nog Jezus. 
Altijd, altijd houdt Hij je vast. 
Altijd.  
 
Vriendschap is breekbaar  
en geluk is van glas,  
(Breekbaar glas) 
een oogwenk en het is voorbij. 
Vertrouwen is kwetsbaar, 
je zoekt naar wat was,  
naar wat nooit meer aanwezig  
zal zijn. . 
 
Je hebt altijd, altijd, altijd nog Jezus.  
Altijd, altijd houdt Hij je vast. 
Altijd, Jezus.  
 
In die momenten  
bij dag en bij nacht, 
en zolang als jij ademen zal; 
zal God niet verlaten 
maar Hij houdt je vast, 
en breekt zo de kracht van je val. 
 
Je hebt altijd, altijd, altijd nog Jezus. 
Altijd, altijd houdt Hij je vast. 
Altijd.  
Altijd.  
Jezus. 
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