
Christus is opgestaan 
 
Blijf niet gevangen in het kwaad, 
wordt niet verbitterd door de haat. 
Maar houd je blik op ’t kruis gericht 
en ren naar Hem die liefde toont, 
die stierf voor ons,  
zijn bloed voor ons vergoot. 
 
Christus stond op uit de dood, 
daarmee is het kwaad vertrapt. 
Kom sta op, kom sta op, 
Kom en sta op uit het graf. 
Christus overwon de dood, 
Hij bracht ons weer dicht bij God. 
Kom sta op, kom sta op, 
Kom en sta op uit het graf. 
 
De strijd was zwaar, toch zweeg U, stil, 
U gaf niet op, deed Vaders wil. 
Geen duivels plan of spotters kroon, 
geen enk’le last is U te groot. 
U heerst met macht,  
uw kerk verkondigt U met kracht! 
 
Christus stond op uit de dood… 
O, dood, waar is je macht? 
O, hel, waar is je grote kracht?       
O kerk, kom sta in het licht 
De duisternis is voor Gods glorie gezwicht. 
 
Zing nu: “O, dood, waar is je macht? 
O, hel, waar is je grote kracht? 
O, kerk, geef God alle eer 
want Hij is niet dood  
maar Hij leeft, Hij regeert! 
 
Christus stond op…. 
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